
Toegift aan Iphis
Document 1 van de transformatie

Chris Rijksen





Toegift aan Iphis
Document 1 van de transformatie

Chris Rijksen



voor mijn ouders, Elke en Joost
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Vanuit het venster kijkt een guitige 
jongen me aan. Zelfde sjaal, zelfde 
ogen. Ik zie dat de jongen in de reflectie 
dezelfde oogbewegingen maakt als ik. 
Dit is voor het eerst sinds tijden dat 
ik mijn eigen spiegelbeeld niet direct 
herken.  En dat is positief. 
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ik denk dat een snor 
mij goed zal staan
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ik wil nog steeds 
kunnen zingen maar 
mijn stem zal breken
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ik zal moeten 
wennen aan de 
nieuwe structuur 
van mijn huid 
wanneer die minder 
zacht wordt
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hopelijk worden 
mijn schouders 
breder dan 
mijn heupen
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ik kijk er naar uit om 
zichtbaar haar op 
mijn benen 
te krijgen
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Iphis nam geen kleine stappen meer zoals 
voorheen en haar gelaatskleur was minder 
blank. Haar kracht groeide, haar blik leek 
dwingender en de lokken waren nu kort en 
werden niet meer opgebonden. Ze zag er nu 
forser uit dan toen ze een meisje was want 
zij was een meisje geweest, maar was nu 
een jongeman geworden! 

Ovidius’ Metamorphosen, boek ix
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